
Marcel Kerff (toch nog een vervolg)

Aan het verhaal van Marcel Kerff is toch geen einde gekomen, zoals ik in
mijn derde (en laatste) blog over hem schreef: “In grootsheid op de fiets 
gestreden, in eenvoud herinnerd, maar toch vergeten, dat was Marcel 
Kerff.” ( http://www.raymondoostwegel.nl/weblog0219.pdf )

Naar aanleiding van mijn weblogs is in mijn fietsclub “Mon Bidon” het 
idee ontstaan om deze vergeten held met een herinneringsplaquette te 
eren. En die zou dan moeten komen op de enige plek die nog aan 
Marcel Kerff herinnert en dat is het oorlogsmonument op de kruising 
tussen Moelingen en ‘s-Gravenvoeren, met naast 7 anderen alleen zijn 
naam en geboorteplaats.

Nadat de gemeente daarvoor toestemming had verleend is er op de 105e

sterfdag van Marcel, 7 augustus 2019, door burgemeester Huub Broers 
een bescheiden plaquette onthuld op het rechter zijmuurtje bij het 
herdenkingskruis.
Het mocht namelijk niet te veel de aandacht afleiden van de andere 
terechtgestelden, die ook op de steen onder het kruis vermeld staan.

 (Het fietsje boven de plaquette is gemaakt door Richard Houtermans)

http://www.raymondoostwegel.nl/weblog0219.pdf


Bij deze plechtigheid waren meer dan vijftig belangstellenden aanwezig, 
waaronder een 20-tal nazaten van de gebroeders Kerff.
Eén van hen, waarmee we door een merkwaardig toeval in contact zijn 
gekomen, is Richard Houtermans. Hij heeft zo veel origineel foto- en 
tekstmateriaal van de vergeten broers dat daar binnenkort een kleine 
tentoonstelling mee gemaakt gaat worden.
De plaats wordt hoogstwaarschijnlijk de Bibliotheek van Voeren en als 
daar een permanente vitrine ingericht zou kunnen worden, dan zijn de 
“vergeten wielerhelden” voorgoed uit de vergetelheid gehaald.
En die eer komt hen zeker toe, want hun beider heroïsche en gruwelijke 
levensverhalen mogen nooit verloren gaan. 
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