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Het is de bel. Jij zal het wel weer zijn
die met een rugzak vol met dromen
van bed en bad en brood tot hier gekomen
zich als elk jaar aan dag en uur vertilt.

Ben ik het zelf die buiten staat 
en ongenood naar binnen wil ?
Jij bent een ik 
en ik een jij.
Jouw mijn 
omhult mijn ik
om van ons ons 
maar niet te spreken.

Dit eeuwig cryptogram 
speelt ons steeds parten

maar wat jij ons ook brengt 
aan onbegrepen leed en aardigheden
aan sporen van een strijd 
aan ziekte, liefde of beestachtigheden
aan weggeveegde tranen 
of onverwacht plezier,

de deur kiert meer dan ooit tevoren
en valt er licht naar buiten, 
weet dan dat ik je lok
met meer 
dan brood en bed en bad.
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